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Door de bossen hossen: jeugdauteur Marc de Bel 
doet niks liever. “Bos is een bron van leven”, zegt hij. 
Dat de Provincie naarstig bos aanplant en -koopt om 
het bosbestand gevoelig uit te breiden, vindt hij prima. 
“Het is simpel, hè: hoe meer bomen, hoe beter.”

bossen

Beestjes en bomen. Van kinds-
been af is Marc de Bel er gek 
op. Hij hield een logboek bij van 
vogels en hun nesten, en kweekte 
mieren. “Leg ergens een grote 
steen en binnen de kortste keren 
zitten er mieren onder. Ik had 
zwarte, roste en rode, en liet ze 
met elkaar vechten. (aarzelt) Daar 
ben ik eigenlijk niet trots op.” 
Van ’s morgens vroeg tot zons-
ondergang hoste Marc door de 
bossen van Kruishoutem. Met 
zijn beste vriend, een meisje op 
wie ze beiden verliefd waren, en 
haar broer speelden ze er Win-
netou en Old Shatterhand. “Ik 
heb een gouden jeugd gehad.”
Vandaag wonen de schrijver 
en zijn vrouw Mie nog steeds 
in Kruisem, op wandelafstand 
van het Lozerbos. Tot drie keer 

per week trekt hij daarnaartoe 
om te lopen of te wandelen met 
de hond, ‘blafbeest’ Smurkie. 
Ze wonen er veertig jaar, het 
huis hebben ze eigenhandig 
verbouwd. Langs het wandelpad 
richting voordeur lijk je wel één 
van Marcs verhalen binnen te 
wandelen. De woonst speelt 
verstoppertje in het groen en is 
omringd door een weelderige 
tuin met boomgaard en moes-
tuin. “We hebben net aardap-
pelen gerooid. Zúlke patatten”, 
zegt Marc, terwijl hij trots z’n 
vingertoppen tegen elkaar bolt. 
“En 100 procent bio!”

In ons blootje
“Voor kinderen is bos het mooi-
ste speelgoed dat er is. Zomer, 
winter, herfst … Het is altijd 

anders. Toen ik 5 was, heb ik 
m’n voet een keer verzwikt. Later 
bleek mijn ene been 1,5 centime-
ter korter te zijn dan het andere 
en een gewricht was totaal 
versleten. Ik moest toen een jaar 
lang in bed blijven. Bergen strips 
heb ik toen gelezen, maar na dat 
jaar was ik helemaal niet meer te 
stuiten. Gespééld dat we hebben. 
We bouwden kampen, vingen 
stekelbaarsjes en gingen in ons 
blootje zwemmen in de vijver van 
het kasteelbos van Kruishoutem. 
We aten druiven in de serre van 
de barones. Dat mocht natuurlijk 
niet, en dan stond de champetter 
aan onze deur. M’n vader stuurde 
me naar m’n kamer, meer niet. 
Dus de dag erna zaten we terug 
in die serres druiven te eten.” 
(lacht) 

DE BEL &
DE BOMEN
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Spelen
tussen de bomen

Wil je ook in de bossen hossen?
•	 Het Kloosterbos heeft een 

ruime speelzone die op het 
terrein is aangeduid.

•	 Het Gentbos is een relatief 
klein bos van 28 ha. De nadruk 
ligt er op rust en wandelen, 
maar er is ook een speelzone.

•	 De Hospicebossen zijn 58 ha 
groot, met paden voor wande-
laars, fietsers en ruiters. In de 
speelzone mag je ravotten.

•	 In de 10 ha speelbos van pro-
vinciaal domein Puyenbroeck 
rol je van heuvels en speel je in 
wilgenhutten en struiken. 

•	 In provinciaal domein Het Leen 
word je een gediplomeerde 
boskabouter, ga je met je 
smartphone op zoek naar geo-
caches en bouw je kampen. Het 
vernieuwde bosinfocentrum 
opent dit najaar de deuren. 

�www.oost-vlaanderen.be  
(tik de naam van het bos in het 
zoekvenster) 

Op pad met
de bosrugzak

Verken tijdens de Week van het 
Bos, van 13 tot 20 oktober, het 
historische Bos t’Ename. Een 
bosrugzakje met opdrachten, 
een verrekijker en een natuur-
gids helpen je op weg.

www.pam-ename.be 

Herfstkleuren
bewonderen

Van dieprood tot knalgeel: ontdek 
de herfstkleuren tijdens een wan-
deling in het arboretum van Het 
Leen, op zondag 27 oktober om 
9.30 uur.  

�www.hetleen.be  
(klik bovenaan op ‘reserveren’) 

Slapen
in de winter

Op zondag 24 december om  
9.30 uur start een wandeling in  
Het Leen, met een gids die vertelt 
over winterkleed, wintervoorraad 
en winterslaap.  

�www.hetleen.be  
(klik bovenaan op ‘reserveren’)
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10% meer
provinciaal groen

De Provincie wil de provinciale  
natuur- en bosgebieden met minstens  
10 procent uitbreiden. Dit najaar  
wordt er in de Hospicebossen zo’n  
3 ha aangeplant. Leerlingen van scho-
len uit Ledeberg, Nazareth en Eke, en 
de Gezinsbond steken een handje toe.

Hulp
voor boseigenaars

Ben je eigenaar van een bos of bosje? 
Voor gratis en vrijblijvend advies over 
bosbeheerwerken, subsidies, houtver-
koop, kapmachtigingen, enzovoort kun 
je terecht bij de Bosgroepen.

www.bosgroepen.be

Project
Rodeland

In Merelbeke, Oosterzele, Melle en 
Gavere wordt het landschap rond de 
Makegemse bossen, het Gentbos, het 
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien 
van de Driesbeek en de Molenbeek 
opgewaardeerd met meer bos, nieuwe 
wandel- en fietsroutes, en ruimte voor 
water.

Ideeën
voor het landschap

Heb je een idee om de natuur en het 
landschap van het Meetjesland mooier 
te maken? Dien het voor 15 oktober 
in en wie weet krijg je wel 2 000 euro 
subsidie om je plannen te realiseren. 

�www.rlm.be  
(tik ‘wedstrijd’ in het zoekvenster) 

Verantwoord 
beheer

Als bossen volgens bepaalde eco-
logische, sociale en economische 
criteria beheerd worden, krijgen ze het 
FSC-keurmerk. Dit jaar sleepten ook 
het Gentbos (Merelbeke), de Roomac-
ker (Tielrode) en de Hospicebossen 
(Nazareth) zo’n label in de wacht. 
Daarmee voldoet 590 hectare of  
80 procent van alle provinciale bossen 
aan de FSC-regels.

Ridder Marc
Mie zet stukjes meloen op tafel 
en schenkt water in. “Weet je 
nog in het Amazonewoud? Met 
een prauw hebben we er de 
rivier afgevaren.” “Ja”, knikt 
Marc. “Daar hebben we met 
eigen ogen gezien hoe hele 
bosgebieden omgehakt worden.” 
Hij schudt triest zijn hoofd. 
“Hartverscheurend … Ook hier 
mag er veel meer bos zijn. Het is 
een bron van leven, van zuurstof. 
Bomen zorgen voor verkoeling, 
beschutting en voedsel. Goed 
dat de Provincie daarin investeert 
en bomen aanplant, zoals in de 
Hospicebossen in Nazareth. Ik 
vind dat heel belangrijk: een bos 
is zoveel meer dan een hoop 
bomen.” 
Ook in zijn werk breekt Marc 
een lans voor Moeder Natuur. In 
‘De wraak van ridder Piepus’ 
binden de Boeboeks, de 
bosminnende wezentjes uit De 
Bels gelijknamige boeken- en 
stripreeks, de strijd aan met 
zwerfvuil. Z’n nieuwste titel, 

‘De boom die niet was gepland’, 
speelt zich af in een land waar 
de lucht supergezond is, en 
het bronwater zuiver en lekker. 
Helaas blijft dat niet zo, door 
het wanbeleid van de regering. 
Gelukkig neemt de jeugd de 
touwtjes in handen. En Marcs 
engagement tegenover de natuur 
gaat nog verder. Hij is Ambas-
sadeur van Vogelbescherming 
Vlaanderen en werd voor z’n in-
spanningen voor jeugd, dieren en 
de natuur tot Ridder in de Orde 
van de Eikenboom geslagen.  
“Als allereerste, door niemand 
minder dan de legendarische  
biologe Jane Goodall zélf.  
Daar ben ik supertrots op.” 

‘De boom die niet was gepland’, 
Uitgeverij Van Halewyck,  
ca. 17,50 euro

Voorstelling op zaterdag  
12 oktober, 10 uur, aan 
bivakzone Wereldboom, 
Horebeke. I.s.m. Bosgroep 
Vlaamse Ardennen

bossen


