Eddy Wally vierde zijn 75ste verjaardag al in een tjokvol
Sportpaleis, maar binnenkort bouwt hij samen met de
streekgenoten van het Slejnse Aardvark nog eens een
feestje op het Sint-Baafsplein. Wij spraken Aardvark-

frontman Michel Goessens en de keizer van het Vlaamse

lied himself over hun Gentse Feestenplannen.

woord Ine Bonte beeld Johan Martens
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Eddy Wally: ‘Dat optreden was
on-voor-stel-baar! ledereen heeft
ervan genoten. En tijdens de
Gentse Feesten geven we er weer
een lap op, hé?’

Michel Goessens: ‘Absoluut.
Eddy stuurt als geen ander ener-
gie de zaal in. Toen ik hem zag
optreden op de laatste kermis van
‘'t Zandeken (een wijk in
Sleidinge, nvdr) was ik zodanig
onder de indruk dat ik ‘s nachts
lag te woelen. De volgende mor-
gen schreef ik Eddy, de keizer van
‘'t schuone Vioamse lied. Toevallig
hoorde een organisator dat lied,
en zo zijn we samen beginnen
optreden.’

ROOTSMUZIEK

Goessens: ‘Gewéldig!/, om het
met Eddy's woorden te zeggen.
Aardvark treedt vooral op in cafés
en culturele centra, maar met Eddy
erbij kunnen we een nieuw publiek
aanspreken. Merci dus, Eddy!”

een Franse cd. Daar ga je nog van
opkijken!”

Goessens: ‘lk heb jaren in het
Engels gezongen, maar op een
bepaald moment kon ik niet meer
kwijt wat ik kwijt wou. Wij bren-
gen rootsmuziek, we vertellen ver-
halen en dat |ukt het beste in mijn
eigen taal. In het dialect kan je de
dingen plastisch omschrijven. Ik
dacht: ‘Oké, ik smijt mij erin’, en
op veertien dagen tijd had ik
ineens vijftien Nederlandstalige
nummers. Sindsdien schrijf ik elke
dag wel een nieuw.’

Wally: ‘Ik heb zelf ook een liedje
opgenomen in het Gents en 't is
vrie geslaagd zunne! |k ben blij dat
de traditie van het Nederlandse
lied wordt voortgezet. En het is
niet omdat je in het Nederlands
zingt, dat die nummers niet aan-
slaan in andere landen. In Amerika
zitten die taxichauffeurs ook mee
te wippen op Lloco Loco en
Shanghai’

Goessens: ‘Je wordt gepakt door
de muziek, daar draait het om.
Uiteindelijk kan een zanger om het
even wat zeggen. Niet iedereen
begrijpt wat hij zingt, maar toch
zorgt de muziek voor een smile.'
Wally: Voila.’

an goeds

Eddy Wally: ‘Op de Gentse Feesten komen jong

en oud weer samen. Daar geniet ik van’

Wally: ‘Wij gaan de mensen bij
elkaar brengen. Vandaag de dag
kent de ene buur de andere niet
meer. Op de Gentse Feesten
komen oud en jong samen. Daar
geniet ik van.’

vwaarom xKiezen juine v

Wally: ‘Jamaar... Ik zing in alle
talen hé! In het Engels, het Frans,
het Russisch, het Duits... Nu zijn
we bezig met het opnemen van

Wally: ‘Ja, Are you ready for
Eddy. Ik ben heel blij met het
resultaat!’

Goessens: 'Eddy, de keizer van 't
schuone Vloamse lied is voor mij
onze eerste cd die écht vertelt wie
we zijn. Slejns is mijn taal. Ik heb
mijn Engelse teksten zelfs ritueel
verbrand! (/acht) Ik denk niet dat ik
ooit nog een optreden in het
Engels zal doen.’

neb je aan ergens spijt van

Michel Goessens en Eddy Wally: ‘Wij gaan de mensen bij elkaar brengen!’

Goessens: ‘Nee, helemaal niet.
Mijn muzikale zoektocht is een
natuurlijke evolutie geweest. Ze
heeft me gesterkt in wat ik doe.

TANDVULLINGEN

Wally: ‘lk vind het formidabel.
Eerder kreeg ik een standbeeld in
Ertvelde en nu dat museum... lk
hoop dat Zelzate er tevreden mee
zal zijn. (denkt na) Ik denk dat er
veel volk op zal afkomen.’

{oe ervaren jullie de Gentse
Wally: ‘Ooit heb ik me wel wat
laten gaan en bij het thuiskomen
bleek dat ik mijn sleutel was verge-
ten. We kregen Mariette niet wak-
ker en de persoon die me vergezel-
de moest naar huis rijden om een
ladder te halen. Ondertussen had ik
een trompet gevonden in de garage
en ben ik een serenade begonnen:
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(zingt) "Zeven rode rozen, die zijn
alleen voor jou. Zeven rode rozen
voor de schat waar ik van hou.” We
zaten op onze knieén van het
lachen!’

Goessens: ‘lk herinner me een
optreden met mijn toenmalige
groep. We waren uitgenodigd op
de opening van Café Plansjee. We
hadden zelf voor de geluidsinstalla-
tie gezorgd, en brachten alles in
gereedheid. Bij de soundcheck
bleek er een kortsluiting te zijn.
Onze bassist kreeg daar plots een
wafel van een schok! Alle plons
weg, de lichten uit en we hebben
die mens met gesmolten tandvul-
lingen naar het UZ mogen afvoe-
ren.’ (lacht)

Wally: ‘Het is bijna zeker dat ik
opnieuw een muzikaal televisiepro-
gramma zal presenteren, waarbij ik
op zoek ga naar jong, muzikaal
talent dat 't Vlaamse lied zingt.’

Verjaardagsshow Eddy Wally, op di 17 iuli‘ om 21u 0|; hét
Sint-Baafsplein, 9000 Gent. Info: www.gentsefeesten.be,
www.aardvarks.be of www.myspace.com/aardvarkslenne.
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