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‘IK HAD BIJNA EEN ONGELUK TOEN IK

VOORBIJ DIE ETALAGE REED’

ledereen heeft wel iets waar hij met de beste wil van de wereld geen ‘nee’ tegen kan zeggen:
pralines met echte hoeveboter en praliné, teacup-chihuahuas of een potje buitenechtelijk gefriemel.
Maar in het kader van deze editie zochten we enkel mensen op die een modieuze pekelzonde koesteren.

‘RAAR ALS IK ER GEEN DRAAG’
_ gt

Anne-Catherine Platel (54), hoeden

Hoe is de passie hegonnen?

‘We bezochten vroeger veel Engelse tuinen en daar
heb ik een vrouw gezien met een hoedje waarvan ik
danig onder de indruk was. |k ben ook gek op histori-
sche films zoals The Duchess en als ik die hoeden
zie, smelt ik gewoon.’

Waarom hoeden?

‘We gaan graag naar de opera en we geven veel
feestjes. Hoeden maken de kleding mooier en fees-
telijker. lk heb maar één keer geen hoed gedragen op
een feest en dat was omdat ik me niet goed voelde.
Maar ze geven ook warmte. lk heb ook een hele
reeks mutsen!” (lacht)

Wat was je eerste stuk?

“Voor mijn eerste decoratieopdracht werd ik contant
betaald. Ik had een hoed in de etalage van Sjapoo
gezien en koerste met mijn 2.000 frank naar daar om
die te kopen. Daarmee is mijn passie voor de Gentse
hoedenwinkels begonnen.’

Hoe groot is je verzameling?

'k denk een vijftigtal stuks groot.’

Zonder welk stuk kan je niet verder?

"Voor overdag een rood hoedje met zwarte veren.
Mijn man heeft het gekocht zonder dat ik het wist.
Het hoedje van Tilly Modes (foto) is perfect voor
‘s avonds. |k had bijna een ongeluk toen ik voorbij de
etalage reed!”

Hoe reageren anderen?

"Kennissen vinden het raar als ik er geen draag. In
Rijsel was er een vrouwtje dat het bijna bestierf toen
ze me zag en iemand anders wilde dan weer foto's
van me maken voor een tentoonstelling. En in Parijs
stoppen de mannen.’

‘A FRESH PAIR OF KICKS’

/

Tarik Ben Bouazza (31), Nike-sportschoenen

Wanneer is de passie begonnen?

‘Sinds de eerste Nike Air Jordan in 1985 de
wereld werd ingeblazen. De BBC zond toen live
basketbalwedstrijden uit midden in de nacht en ik
ging stiekem kijken.’

Waarom Nikes?

‘Nike is altijd op zoek naar nieuwe technologieén,
werkt samen met jonge designers en is origineel
qua creaties. De schoenen maken een vast deel
uit van mijn dagelijkse routine: ‘s morgens neem
ik een douche, trek ik een jeans met T-shirt of
hemd aan, en a fresh pair of kicks!'

Wat was je eerste paar?

‘Die heb ik van mijn ouders gekregen toen ik tien
was, maar ik heb ze jammer genoeg niet meer. lk
heb nog wel de allereerste Nike Air Jordan uit 85,
geruild voor een basketbal en een cd toen ik
twaalf jaar was.’

Hoe groot is je verzameling?

‘lk koop selectief en bijna alleen Nike Air Jordan.
Nu heb ik ongeveer 70 paar.’

Zonder welk stuk kan je niet verder?

‘Het canvas van het eerste model is nog altijd het
beste, de Jordan V is de mooiste schoen en de XI
de meest controversiéle.’

Hoe reageren anderen?

‘Dat maakt mij niets uit. Ik zorg dat het niet altijd
opvalt dat ik elke dag van de maand een ander
paar schoenen aan heb. Omdat ik maar twee a
drie keer per jaar dezelfde schoenen draag, gaan
ze veel langer mee. Ze zijn tijdloos.’

Wat als er morgen geen Nikes meer zijn?
‘Dan switch ik naar Chuck Taylor!" {lacht)
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‘NEUROSE’

Natasja Billiau (31), fuchsia kleding

Hoe is de passie begonnen?

‘Een tiental jaar geleden volgde het een kortston-
dige rode periode op. Mijn mama zegt dat ik als
kind ook altijd alles in het roze wilde.’

Waarom fuchsia?

"Het lijkt wel een neurose. Als ik iets moois zie in
het fuchsia of fluoroze, moet ik het kopen. Toen ik
een vriendin met een fluoroze gilet zag, bedacht
ik een plan om hem te pikken! |k zei haar dat als
ze ooit haar trui kwijt zou zijn, ze die bij mij zou
moeten komen zoeken.’

Hoe groot is je verzameling?

‘Ik heb ze nooit geteld. Het valt mij wel op als ik
de was ophang: veel andere kleuren zijn er niet.”
Zonder welk stuk kan je niet verder? ~

“Twee onderbroekjes in grijs gespikkelde T-shirt-
stof met een fluoroze boordje. Ik vond ze zo mooi
dat ik er meteen twee heb gekocht. Ik ben achter-
af nog teruggegaan maar ze waren op. Ik draag ze
maar af en toe zodat ze niet te snel verslijten.’
Hoe reageren anderen?

‘Sommigen vinden het grappig, denk ik. Mensen
die ik lang niet heb gezien zeggen: ‘Aha... Nog
altijd fuchsia!" Een ex vroeg ooit of ik alsjeblieft
eens een ander kleurtje wilde kopen. Ik heb toen
een groen truitje gekocht. De meesten denken dat
ik alle fuchsia dingen mooi vind, maar het gaat
me om specifieke combinaties. Ik krijg heel veel
fuchsia cadeautjes.’

Wat als er morgen geen fuchsia meer is?
‘Dan schakel ik over naar heel licht turquoise. Dat
probeer ik al een tijdje om de karikatuur een
beetje te doorbreken.”
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