ZWOEGENDE ZIELEN OP NIEUWJAARSAVOND @

‘KNIPOOG OF ZWAAI EENS NAAR MIJ’

Het is zover, het einde van 2008 is in zicht en voor de zatte koppen onder jullie staat dat garant voor de

eerste stevige kater van 2009. Het is bijna niet te geloven dat iemand deze golf van opgelegde waanzin
zou willen missen, maar deze barmhartige samaritanen doen het met plezier.

LIJNCHAUFFEUR

Gerard Peek (56)

Is dit een vaste gewoonte?

‘Ik ben nu iets meer dan vijf jaar in dienst bij
De Lijn en het is de derde of vierde keer dat ik op
oudejaarsavond rijd.’

Waarom in hemelsnaam?

‘Men heeft te weinig tijd voor elkaar. Ik vind het
mooi dat mensen zich vrijwillig opofferen om
anderen van openbaar vervoer te voorzien.’

Wat vind je het plezantst?

‘Op mijn lijn zitten vooral jongeren en we zorgen
ervoor dat ze zonder ongevallen thuis geraken.
Ik vind het leuk om met jeugd om te gaan. Ik hang
zelf ook al eens de pias uit." (lacht)

Vertel!

‘Afgelopen jaar had ik een kerstmuts met flikker-
lichtjes op en liet ik mijn lachende koe af en toe
door de micro loeien. Toen mijn passagiers zon-
gen: ‘Hé buschauffeur, we gaan je busje slopen’,
zong ik terug: ‘Mag je rustig doen, dan kan je naar
Zomergem lopen.” Ik kreeg applaus.’

Wat is minder leuk?

‘Ik heb niet graag blikjes en flessen drank op de
bus. Vorig jaar stond een vrolijke groep te wach-
ten aan een halte. Ze hadden drank mee van thuis.
lk verzocht hen vriendelijk het leeggoed achteraf
mee te nemen. Aan het einde van de rit lag er
niets op de bus.’

Wie mis je het meest?

‘[k mis mijn vrouw altijd, maar deze keuze wordt
in goed overleg gemaakt.’

Wat is het zotste wat je meemaakte?

‘Niet zo gek veel tijdens nieuwjaar, wel tijdens de
Gentse Feesten. Maar dat is voor later.’

Heb je enige tips voor de reizigers?

‘Wees vriendelijk tegen de bestuurder en houd de
bus proper.’
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PORTIER

Nicolas Overmeire (29)

Doe je dit elk jaar?
'k sta ondertussen zeven jaar ononderbroken als
portier in het nachtleven.’

Waarom kies je daarvoor?

‘Deels omdat nieuwjaarsavond het ideale moment
is om iets extra’s te verdienen. Daar ben ik heel
eerlijk in. (lacht) Maar vooral omdat het niet erg
loyaal zou zijn om mijn werkgevers tijdens deze
drukke dagen in de steek te laten.’

Mis je je vrienden en familie?

‘Dat valt mee. Ik ga de dag erna bij m'n mama
langs. {lacht) Mijn vrienden weten waar ik werk
en brengen me een bezoekje. Mocht ik een gezin
hebben, weet ik niet of ik het nog zou doen.’
Wordt nieuwjaar vieren overschat?

‘Nee. Voor velen luidt het een nieuw begin in.
Ze sluiten het jaar stevig feestend af om het vol-
gende met goede moed te beginnen. Zelfs de min-
der notoire feestgangers laten zich eens gaan.’
Houden ze zich aan die goede voornemens?
‘Sommigen wel. De eerste maanden. Maar het
duurt meestal niet lang." (lacht)

Wat vind je het leukste?

‘Geloof het of niet, maar mensen zijn veel liever
voor elkaar. Velen gaan uit met hun lief en zijn dus
braver.’

Wat is helemaal fout?

‘Het kleine percentage feestvierders dat door-
heen het jaar niet (mag) buiten komen en te ver
gaat. Ze raken straalbezopen en maken het feest
zelfs niet mee. Tijdens de aftelling liggen ze in
een hoekje hun roes uit te slapen.’

Heb je enige tips?

‘Niet iedereen heeft de beste bedoelingen.
lk raad madammen met rijk gevulde handtassen
aan die goed bij te houden.’
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Tom Van Stiphout (33)

iy

Werk je altijd op nieuwjaar?

‘Tegenwoordig is het een zeldzame gebeurtenis.
Als twintiger speelde ik in coverbandjes, af en toe
op nieuwjaar maar nu blijf ik liever thuis.’

Wat doe je dan?

‘Doorgaans vier ik oudejaar in het gezelschap van
vrienden. Een paar jaar geleden stelden we een
bijzonder menu samen. We kozen voor een deca-
dent voorgerecht met kaviaar en champagne,
gevolgd door stoemp met worst. Een ongelofelij-
ke meevaller! Daarna zijn we in een cafeetje
beland waar ik voor de fun nog wat muziek heb
gespeeld. Dat was een leuke avond.”

Wordt nieuwjaar vieren overschat?

‘Ja, eigenlijk- wel. Het is een verplicht feest.
Positief is dat je in goed gezelschap in de sofa
mag zitten en champagne drinken. De volgende
morgen mag je lekker uitslapen. Maar dit jaar zie
ik er niet tegenop om te werken.’

Hoe komt dat?

‘Op nieuwjaarsavond sta ik met Clouseau op het
podium van het Sportpaleis en dat is toch een
feestje om mee te maken.’

Wat zal daar het leukste aan zijn?

‘Ze gaan ons waarschijnlijk serieus in de watten
leggen. Het wordt zeker een geslaagde avond.’
Zal je iemand missen?

‘Mijn vrienden.’

Heb je enige tips voor je publiek?

‘Knipoog of zwaai eens naar mij. [k ben misschien
niet de ideale tipgever, want ik ben niet de straf-
ste feestvierder.”

Wat moeten ze zeker niet proberen?

{lacht) 'k zou het niet weten.’

De stekker uittrekken?

‘Dat zou nogal drastisch zijn!’
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