In de Gentbrugse Meersen runt bio-

ingenieur Benny met kompaan Ronny de
zelfoogstboerderij Oogstgoed. Ze houden
er ook koeien, die de natuur mee in vorm
grazen.

“Van mei tot oktober staan in de Gentbrugse
Meersen veertig tot vijftig koeien te grazen:
veelal jonge, zwangere beesten. Bevallen doen ze
thuis, in bioboerderij De Zwaluw. Ik hou toezicht

en ga achter ze aan wanneer ze uitbreken, of wan-
neer ze tijdens de winter op stal moeten. Passan-
ten mogen helpen, graag zelfs. Eén keer hebben
we de kudde bijeengedreven met 25 schoolkinde-
ren die we op bezoek hadden. We vormden een
ketting en op een uur tijd was de klus geklaard.
Dat was heel plezant. De koeien begrazen 37 hec-
tare, een mooi natuurgebied waar je via poortjes
doorheen kan. Ze hebben een aangeboren respect
voor de schuilplaatsen van muizen en kikkers en
laten groen zoals jakobskruiskruid, dat veel vlin-
ders aantrekt, ongemoeid. Ga zeker langs een van
de drie drinkpoelen, of stap mee met één van onze
georganiseerde wandelingen door het gebied. Met
een beetje geluk zie je de koeien baden, net als in
de Afrikaanse Serengeti. (lacht] Vind je de koeien
niet meteen, klim dan op het Vredesmonument:
vandaar kun je ze makkelijker spotten.”

BENNY VAN DE VELDE
OOGSTGOED

© www.oogstgoed.be




Mike Resseler fietst regelmatig via de
Scheldedijk van thuisfront Temse naar
Zele. Daar ligt watersportclub Costa
Zela, waar hij al waterskiénd de show
steelt.

“Wie tijdens het weekend het stukje Scheldedijk

in Zele passeert, moet beslist even halt houden

in de club om iets te eten of te drinken. Vanop

het terras heb je niet alleen een mooi zicht op

de Schelde, maar kan je ons showteam met een
beetje geluk ook aan het werk zien tussen alle
andere watersporters. Op zaterdag vanaf 15 uur,
op zondag vanaf 10 uur, en dat tot zonsondergang.
Zelf maak ik graag piramides. De dames vinden
vooral ballet op het water fijn. Als je zin krijgt om
zelf het water op te gaan, vraag dan gerust aan de
bar wat de mogelijkheden zijn. Ik vind de club heel
fijn en laagdrempelig. Wie er één keer op de latten
staat, blijft meestal hangen. De één al fanatieker
dan de ander. Bij mij is het snel gegaan. Twee jaar
geleden zagen mijn kinderen voor de eerste keer
showskiérs in actie, en nu zitten ze in het Europese
team. lkzelf sta wekelijks op de latten, en ik geef
les. 't Is een family affair geworden. (lacht]’

MIKE RESSELER
WATERSKI SHOWTEAM COSTA ZELA
© www.costazela.wordpress.com



Natuurgids Koen De Budt kent het
Lippenbroek en De Bunt in Hamme als
zijn broekzak. Zelfs wanneer hij geen
mensen rondleidt, vertoeft hij er graag
tussen hetriet.

“Van aan De Bunt loopt een wandelpad richting 't
veer van Tielrode, dwars door het riet. In de verte
zie je de kerk. Ga daar eens wandelen bij valavond:
ronduit prachtig! De liefde bracht me naar deze
regio. Ik ging elke zondag met m’'n vriendin in de
Bunt wandelen. Nu leid ik zelf mensen rond in de
Durmevallei, voor Natuurpunt en Grenzeloze
Schelde. Ik heb altijd bij de scouts gezeten en toen
dat stopte, miste ik het buitenleven. Dus besloot ik
om natuurgids te worden. In De Bunt en Lippen-
broek krijgt het water van de Schelde ruimte om te
overstromen. Zo ontstaat een getijdennatuur, met
zoetwaterslikken en -schorren, die uniek is voor
Europa. Je ziet hier spindotterbloemen, rietzan-
gers... genoeg om jezelf te blijven verrassen. Deze
week heb ik voor het eerst met m'n eigen ogen een
blauwborstje gespot! Daarvoor moet je wel vroeg
uit de veren, maar dat heb ik ervoor over. Het
geeft me energie voor de rest van de dag!”

KOEN DE BUDT
NATUURGIDS
© www.gs-esf.be




Verscholen in het groen van Waas-

munster ligt de Abdij van Roosenberg,
een pracht van een plek om tot rust te
komen. Zuster Trees is een van de laat-
ste bewoners.

“Ik was een jonge vrouw toen ik hier kwam, op zoek
naar een plek waar ik het evangelie intensief kon
beleven. Ik wist meteen: dit is het. De architec-
tuur, zo sober en tegelijk zo overweldigend sterk,
brengt me nog elke dag in vervoering. Monnik-ar-
chitect Hans Van der Laan heeft de abdijin 1975
gebouwd, met plaats voor twaalf zusters. [k was
nummer 12. Een dozijn vrouwen onder één dak: dat
was soms pittig, ja. (lacht] Maar we legden het al-
tijd snel bij, want bidden met je gezicht in een plooi,
dat werkt niet. Vandaag zijn we nog met vier. lk ben
v V O: O: : hier nu veertig jaar, en het is nog altijd even zalig.

7 7 Dit leven maakt me rustig, en ik weet: alles komt
e e I‘] goed. Al moet ik mezelf daar soms nog aan her-
O I.]_ r e inneren. Verdieping kost tijd. De abdij is omringd

I/ door bossen, waarin je urenlang kunt wandelen
d O: | < of fietsen. De kerk is altijd open. Je mag altijd een
kaarsje komen branden. Er vinden regelmatig

vieringen, concerten en lezingen plaats. Voor de
rest is het hier stil. Tenzij er nu ineens 100 fietsers
tegelijk voor de deur zouden staan. {lacht]’

ZUSTER TREES
ABDIJ VAN ROOSENBERG
© www.abdij-roosenberg.be






